Stevensweert herdenkt

Zoals overal heeft de Tweede Wereldoorlog ook in Stevensweert diepe wonden geslagen.

We mogen dit nooit vergeten! Daarom slaan Harmonie St. Stephanus Stevensweert, Amici Insulae en
Streekmuseum Stevensweert/ Ohé en Laak de handen ineen. Op 4, 5 en 6 april organiseren ze in
Stevensweert verschillende activiteiten in het kader van 80 jaar bevrijding. Het programma hiervoor
volgt binnenkort.

Intussen willen we graag een oproep doen aan de (oud)inwoners van Stevensweert. Er zijn bijna geen
mensen meer die nog bewust de oorlogsjaren hebben meegemaakt. Toch duiken er nog steeds nieuwe
verhalen op uit de oorlogstijd. Heeft u een verhaal in uw familie dat het waard is om bewaard te
blijven? Heeft u misschien nog oude foto's uit de periode 1940-1949? Laat ze niet verloren gaan! Wilt
u ze met ons delen, neem dan contact met ons op. Dat kan via museumstevensweert@gmail.com
info@amici-insulae.nl bas.cretskens@harmoniestevensweert.nl

De bevrijding van Stevensweert in het kort

Het verhaal van de bevrijding van Stevensweert beslaat bijna
vier maanden, van 25 september 1944 tot 20 januari 1945. De
geallieerde legers bevrijdden in september 1944 steeds meer
plaatsen in Limburg. Op 25 september wordt Thorn bevrijd en
zien de inwoners van Stevensweert de geallieerden aan de
andere oever van de Maas rijden. Op 26 september is het
eindelijk zo ver: een groepje Belgische soldaten verschijnt in
Stevensweert en de Duitsers slaan op de vlucht. Stevensweert
is bevrijd. De Nederlandse vlag verschijnt op het stadhuis en
iedereen is dolblij. De vreugde is van korte duur. Een paar uur
later zijn de Duitsers terug. Op 27 september krijgen de
inwoners in de dorpskern het bevel binnen 4 uur te vertrekken.
Als één van de eerste dorpen op de oostoever van de Maas
wordt Stevensweert gedwongen te evacueren. Mensen gaan
naar Ohé en Laak of Echt, maar als ook daar een
evacuatiebevel komt, moeten ze opnieuw vluchten. Half januari 1945 begint operatie Blackcock: de
geallieerden bevrijden plaatsen als Susteren, Echt, Sint Joost en Maasbracht. Ook Stevensweert wordt
op 20 januari 1945 bevrijd, maar niet als onderdeel van operatie Blackcock. Engelse commando's
steken vanuit Thorn de Maas over en treffen een uitgestorven dorp aan. De inwoners maken de
bevrijding elders mee en kunnen soms pas vele maanden later terugkeren naar huis. 26 dorpsgenoten
hebben het oorlogsgeweld niet overleefd.
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